
Wij zijn de speel bal- van de gol ven-

q=77

en roe pen- on ze- go den- aan.

4

Wij wor den- door de zee ver zwol- gen-

8

ons schip zal in haar muil ver gaan.-

13



Gedicht:
René van Loenen
www.renevanloenen.nl/kerkliederen

6 - Jona
voor samenzang met orgel vs 02

Alfons van der Mullen
www. denieuwecantate.nl/in wolken uitgesneden





2) 
Wie durft zich nu nog schuil te houden,
door zelfbedrog in slaap gesust,
door ongepast en blind vertrouwen,
zich van geen kwaad of straf bewust?



3)
Wie spreekt verlossend één voor allen
een laatste en beslissend woord?
Wie is bereid om diep te vallen?
Wie roept: werp mij maar overboord?

4)
Hij die zich schuilhield, laat zich vallen.
Hij weet zich schuldig, stelt zich borg
als één van ons, als één voor allen.
Ons leven is zijn hoogste zorg.

2020 Febr 23
alfonsvandermullen.nl
Culemborg NL
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